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Witte Kerk Naarden  
Zondag  21 januari 2024 

Derde zondag na epifanie 
 

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
Organist: Wybe Kooijmans 
 

‘Onverzoenlijke hoop’ 
 

Orgelspel 
Voorbereiding 

Welkom door de ouderling van dienst      

Ontsteken van de kaarsen 
(allen gaan staan) 

Zingen Psalm 63: 1, 2 en 3  
 
Inleiding op een korte stilte 

Groet, bemoediging en drempelgebed: 

V: Vrede zij u allen 
A: De wéreld zij vrede! 
V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: die niet loslaat het werk van Zijn handen 
V: U, die de bron bent van heel ons bestaan 
A: laat uw liefde bepalend zijn voor ons doen en laten; 
V. U, die met ons bent, alle dagen van ons leven 
A. laat uw goedheid maatstaf zijn voor ons omgaan met elkaar 
V. U, die niet moe wordt het met ons te proberen, 
A.  laat uw trouw onze inspiratie zijn bij ons doen en laten 
V. dat wij in staat zijn U van harte te eren. 
A. en elkaar lief te hebben 
V. en in goede en kwade dagen mens te zijn in zorg voor elkaar en de wereld 
A. amen 

           (wij nemen plaats) 
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Zingen lied 217: 1, 2, 3 en 5  
 

Kyriegebed, met als refrein 301k, door voorganger en gemeente  
 
Glorialied ‘Zing voor Gods licht’  

  
Leefregel 

Dienst van het Woord 
 
Zondagsgebed 

Verhaal voor de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Lezing Marcus 1: 29 – 39 
 
Zingen Wij leven van verwondering  
 
Preek, gevolgd door een korte stilte 
 
Zingen lied 1005: 1, 2, 4 en 5  
     

Gebeden en gaven 

Mededelingen uit de gemeente  

Aandacht voor de collecten bij de uitgang  
of via de GIVT of kerk-app  

25% Kerk, 25% Diaconie 

50% is bestemd voor Kerk in actie, Missionair 
werk 

Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 

Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied: lied 37: 1, 2, 3, 4 en 5 uit liefste lied van overzee deel 2 
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Zegen 

Orgelspel 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en 
limonade te drinken. U bent van harte uitgenodigd. 

Activiteiten komende tijd 
Woensdag 24 en 31 januari   
Dichter bij dichters  
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan  
Wilt u zich wel even aanmelden, in verband met de organisatie? Jan Peter en 
Marty Schouten tel. 035-6948871 email:schoutenjanpeter@gmail.com 

Donderdag 25 januari 
De Veste-viering De dienst wordt geleid door ds. Peter Korver 

Een kwartier stilte voor vrede in Israël en Palestina 
In samenwerking met de parochie organiseert de PG Naarden op zaterdag  
‘Een kwartier stilte voor vrede in Israël en Palestina,’  
om 11.00 uur, in de Vituskerk aan de Turfpoortstraat. 
We scharen ons rond het licht van een kaars om stil te staan bij de terreur,  
het onrecht en het oorlogsgeweld in Israël, Palestina en Gaza. Kom in de kring! 

Komende zondagen 
28 februari  
Witte Kerk 10.30 uur 
‘Vier de schepping’ met verhalenverteller Kees Posthumus en ds. Peter Korver en 
ds. Marnix van der Sijs. In deze dienst wordt van beide predikanten afscheid 
genomen, nu ds. Evert-Jan van Katwijk op 4 februari aan deze gemeente 
verbonden wordt.  

4 februari inzameling producten voor de voedselbank 
Oecumenische viering  
Grote Kerk of Sint Vituskerk - 11.00 uur 

Verbintenisdienst  
Grote of Sint Vituskerk – 15.00 uur   www.pkn-naarden.nl 

http://www.pkn-naarden.nl/

